
zaad van hoop

Zaaien met als doel om de oogst in het 
volgende seizoen binnen te kunnen 
halen. In mijn gedachten zie ik de bakken 
staan met voorgezaaide slaplantjes. Zo 
kwetsbaar en met veel aandacht worden 
ze verzorgd. Het is nog te vroeg om ze in 
de volle grond te planten. Dat zouden ze 
niet overleven. Het moment komt dat de 
plantjes sterk genoeg zijn en de 
weersomstandigheden het toelaten om 
ze alle ruimte te geven, buiten, in de volle 
grond. Het kwetsbare slasprietje groeit 
uit tot een volle krop. Het seizoen van de 
oogst is aangebroken.

Dit beeld komt in mijn 
gedachten nu ik terugkijk 
op de maand die ik 
doorgebracht heb op de 
Westoever. Een maand 
lang waren er van maandag 
tot en met vrijdag allerlei 
activiteiten voor tientallen 
kinderen uit de stad. Een 
maand die hun lange zomervakantie 
onderbrak. De glimlach die doorbrak op 
de gezichten van de kinderen die één 
voor één binnendruppelden en 
enthousiast begroet en omhelsd werden 
door de leiders, sprak boekdelen. 

‘Wat gaan we vandaag maken?’ Een klein 
meisje kijkt mij aan met haar grote bruine 

ogen terwijl ik antwoord en vraagt mij 
vervolgens om mee te doen met 
verstoppertje. Op het moment dat er 
muziek klinkt, vormen zich vier rijen met 
kinderen. Ook de kinderen die nog een 
beetje wakker moeten worden zijn 
inmiddels volop in beweging terwijl het 
kamplied uit de boxen klinkt. Als iedereen 
weer zit zijn alle ogen op de leider gericht. 
Kindernamen klinken, applaus volgt, over 
het goede gedrag wat gezien is tijdens 
de vorige kampdag. Uit zichzelf opruimen, 
de deur openhouden voor iemand anders, 

een kampgenoot helpen 
die iets lastig vindt, iets 
moois geven aan een 
ander, beleefde woorden 
naar de kampleiders…. 
Allemaal redenen voor een 
compliment. Ook de dingen 
die om verandering vragen 
worden genoemd. De 
puntjes worden op de ‘i’ 
gezet en we zijn klaar voor 

een nieuwe dag vol activiteiten. Muziek, 
spel, dans, beweging, knutselen… Iedere 
vijftig minuten is er tijd voor een nieuwe 
ronde. Voor we het weten is het tijd om 
naar huis te gaan. De poort gaat open, 
auto’s en taxi’s rijden voor. Eén voor één 
verlaten de kinderen het kampterrein. 
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ONTWIKKELINGEN 
KANTOOR
In de vorige nieuwsbrief 
stond een advertentie voor 
een medewerker financiële 
administratie van Pioneers. 
Om gezondheidsredenen zal 
Lizette, na 20 jaar trouwe 
dienst, per 1 oktober deze 
functie moeten neerleggen. 
Helaas is er tot nu toe geen 
vervanger gevonden. We 
zijn druk bezig met het 
vinden van een (tijdelijke) 
oplossing. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met het kantoor. 
We stellen uw gebed op prijs!

Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A
KvK nr: 41150377
RSIN: 0073.99.716(lees verder op pagina 3)

De visie en het 
verlangen om 
zaad van hoop 

te zaaien in een 
omgeving waar 
haat realiteit is.
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Jezus zei (Markus 4:26-27): “Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer 
iemand het zaad in de aarde werpt, en slaapt en opstaat, nacht en dag; en 
het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe.”

Af en toe lees je erover in het nieuws, maar door de oorlog in Oekraïne 
is de rampzalige situatie in Jemen op de achtergrond geraakt. Een 
paar feitjes op een rijtje:

• Driekwart van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp
• 4 miljoen Jemenieten zijn op de vlucht
• Voedsel is onbetaalbaar en mensen zijn ondervoed
• Ziektes, zoals cholera verspreiden zich snel

Hiermee is het conflict in Jemen uitgegroeid tot de grootste 
humanitaire crisis van deze tijd, gevoed door de actieve rol van 
andere landen in de regio. 

Ondanks de moeilijke omstandigheden is er hoop dat het Koninkrijk 
van God blijft groeien! Vóór de revolutie van 2010, tijdens de 
zogenaamde Arabische Lente, waren er verschillende christelijke 
projecten actief in Jemen. Het evangelie kon worden verspreid door 
daden van barmhartigheid. Het was destijds al moeilijk om het 
evangelie te verkondigen, maar nu met de oorlog is het alleen maar 
lastiger en gevaarlijker geworden. Tussen 2010 en het begin van de 
oorlog in 2014 verlieten zo goed als alle buitenlanders en zendelingen 
het land. Na de revolutie van 2014, toen Houthi rebellen de hoofdstad 
Sana’a innamen, verlieten ook de enkele achtergeblevenen het land. 
De lokale bekeerlingen waren nog 
relatief jong in hun geloof en 
moesten nu alleen verder terwijl de 
omstandigheden steeds slechter 
werden.

Maar God liet het zaad ontkiemen! 
De Jemenitische kerk leek volkomen 
verlamd. Desondanks gingen lokale 
leiders samenwerken met kerken en 
organisaties buiten Jemen, zodat er toch hulp geboden kon worden. 
Er werden activiteiten georganiseerd om de gelovigen te versterken. 
Het gebeurde op kleine schaal en met vallen en opstaan, maar God is 
aan het werk en er is groei zichtbaar.

Hiermee is het 
conflict in Jemen 

uitgegroeid tot de 
grootste 

humanitaire crisis 
van deze tijd.

Het zaad zal opkomen 

- ook in Jemen

UIT HET 
HART

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait,  
gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker 
terugkomen met gejuich, en zijn schoven 
dragen. (Psalm 126:5-6 HSV)

Zaaien
In zendingswerk wordt er veel gezaaid. In 
deze nieuwsbrief leest u twee getuigenis-
sen van werkers die spreken over zaaien. 
Het is vaak zaaien langs de weg of tussen 
de dorens. Teleurstellend. Als u voor onze 
werkers bidt, bid dan dat ze zullen volhar-
den en dat het zaad in goede grond mag 
vallen waar het vrucht draagt.  

In de Bijbel wordt veel gesproken over 
zaad en zaaien. Vlak voor zijn sterven 
vergeleek Jezus zijn eigen leven met dat 
van een graankorrel die in de aarde moest 
vallen en sterven opdat er vrucht uit voort 
zou komen. Daardoor was Hij in feite de 
illustratie van het bijbelvers hierboven. In 
de hof van Gethsemane was Hij diep 
bedroefd. Onder tranen zou zijn lichaam 
worden gezaaid. Maar zijn dood en 
opstanding brachten vruchten voort voor 
de eeuwigheid: u en ik en allen die zijn 
Naam belijden.

Er komt een dag dat Jezus zal terugkomen 
op de wolken om de oogst binnen te 
halen. Die oogst zal bestaan uit een 
menigte die niemand tellen kan, uit alle 
volken en natiën. Pas dan zullen we de 
vrucht zien van Jezus’ offer en van alles 
wat door alle eeuwen heen gezaaid is.  

Hij zal terugkomen – met gejuich!

Jaap Oosterhuis
Directeur Pioneers Nederland



Pas geleden heb ik iemand ontmoet die via radio en internet 
gelovigen toerust. Hij vertelde enthousiast dat na jarenlang contact 
en bijbelstudies een aantal gelovigen de visie heeft om bij te dragen 
aan de groei van het Koninkrijk van God. Deze man vertelde ook over 
de pijn die hij voelt als de communicatie plotseling stopt, bijvoorbeeld 
nadat een zuster heeft gemeld dat een familielid vermoedelijk 
ontdekt heeft dat ze over Jezus aan het leren is. Waarschijnlijk wordt 
ze nu vervolgd vanwege haar geloof. Ik hoor regelmatig soortgelijke 
verhalen van andere gelovigen: haat, geweld, misbruik, vluchten, 
gevangenschap en doodsbedreigingen zijn hun deel. 

Maar wat mij het meest raakt, is het isolement waarin zij verkeren 
door gebrek aan christelijke gemeenschap. Het grootste deel van de 
Jemenitische kerk kan vanwege het gevaar van oorlog, traditie en 
islamitisch onderwijs niet samenkomen op zondag of vrijdag. Som-
migen hebben alleen sporadisch contact met andere christenen via 
Whatsapp. Hoe zou ik 
hoop en vreugde kunnen 
behouden als ik jarenlang 
in dergelijke omstandighe-
den moest leven? In het 
contact met deze helden 
van het geloof, ben ik dank-
baar dat God het zaad laat 
ontkiemen, zelfs als ik niet 

begrijp hoe het zaad kan over-
leven.

Als zendingsorganisatie zijn 
we actief betrokken in Jemen. 
Het is momenteel niet mogelijk 
om buitenlandse teams naar 

het land te sturen vanwege de oorlog, maar we werken samen met 
lokale leiders op verschillende manieren. 

Beste lezer, ik wil u vragen om te bidden dat hoop en vreugde blijven 
bestaan onder de Jemenieten. Gods Koninkrijk zal komen, het zaad 
zal opkomen en vrucht dragen. Dat is en blijft onze hoop!

Nederlandse Pioneers zendelingen C&M zijn al lang actief op het Arabisch 
Schiereiland en hopen zich daar in 2024 (opnieuw) te vestigen om de 
Jemenitsche kerk te versterken. 
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(vervolg van pagina 1)

Een groet, een high five, een knuffel. 
Morgen is er een nieuwe dag!

Een zaal vol ouders die genieten van de 
voorstellingen van hun kinderen. De laatste 
avond is een feit. Terwijl de kinderen hun 
voorstelling uitvoeren, brengen ze een 
boodschap over in hun lied, hun sketch of 
hun dans. Trots en vreugde over wat hun 
kinderen hebben gepresteerd klinkt door in 
het luide applaus. 

Ik denk terug aan het moment waarop de 
lokale werkers vertelden over het ontstaan 
van dit project. De visie en het verlangen 
om zaad van hoop te zaaien in een 
omgeving waar haat realiteit is. Om te 
investeren in kinderen die een verandering 
kunnen brengen in de samenleving. Het 
resultaat van deze vier weken heeft indruk 
op mij gemaakt. Maar ik besef dat het een 
proces is van jaren van zaaien. Jaren 
waarin vertrouwen ging groeien. Jaren 
waarin het werk een goede naam kreeg. 
Het kamp is slechts één van de activiteiten 
die er gedurende het jaar georganiseerd 
worden. De school is de plaats waar 
dagelijks geïnvesteerd wordt in 
kinderlevens. Waar hoop en liefde gezaaid 
wordt. Een naschools programma waarin 
kinderen jarenlang onderwijs krijgen wat 
hun kijk op het leven en de wereld 
verandert. Dan is er nog de veilige plek 

(lees verder op pagina 4)

Maar wat mij het 
meest raakt, is het 

isolement waarin zij 
verkeren door gebrek 

aan christelijke 
gemeenschap. 
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waar vrouwen kunnen 
sporten, maar ook hun 
hart  uitstorten en dingen leren die hun kijk op het leven kunnen 
veranderen.

Ik ben onder de indruk. Dankbaar voor de maand dat ik mocht groeien. 
Groeien in kleiner worden voor Hem. Groeien in het zien van de 
werkelijkheid van het leven op de Westoever. Groeien in hoop op 
radicale verandering van mensenlevens. Aangemoedigd door het 
horen van getuigenissen, in het bijzonder van een jonge vrouw. Het 
verschil werd opgemerkt in de levens van vrijwilligers. Hun gebeden 
hadden kracht en uitwerking. Deze vrouw daagde God uit en hij 
openbaarde zich als de Waarheid. Ze kon niet anders dan Hem 
erkennen als de Waarheid. Uiterlijk is er geen verandering te zien. Dat 
zou haar het leven kosten. In het midden van de uitdagingen is zij een 
licht. Het licht dat spreekt in de mensen die ze zo goed kent, in een 
cultuur waar zij één van is. 

Het leven van onze vrienden in dit deel van de wereld is uitdagend. 
Beperking en afwezigheid van vrijheid zijn dagelijks aan de orde. 
Haat is aanwezig, vrede ver te zoeken. Vraagt u mee voor groei van al 
het zaad wat gezaaid is? Voor durf om vanuit de kwetsbaarheid in de 
volle grond tot volwassenheid te komen? Dat Degene die leven en 
groei geeft zichtbaar wordt in allen die zaaien? Dat Hij Die het Leven 
is erkend wordt en verandering brengt in het leven van de kinderen 
van Abrahams oudste zoon?

Marijke (niet haar echte naam) doet Arabische taalstudie en had 
de gelegenheid om een aantal weken te helpen bij een project op 
de Westoever.

Per 1 juni is het niet meer mogelijk om via een acceptgiro 
giften over te maken. Er zijn verschillende andere manie-
ren waarop u Stichting Pioneers kunt blijven steunen. 
Donaties kunnen nu ook gedaan worden via iDEAL. Als u 
de QR code hiernaast scant, komt u automatisch op de 
betaalpagina van de ING. Neemt u gerust contact op met 
ons kantoor voor meer informatie.

Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A
KvK nr: 41150377
RSIN: 0073.99.716

Deze vrouw daagde God 
uit en hij openbaarde zich 

als de Waarheid. Ze kon 
niet anders dan Hem 

erkennen als de Waarheid. 
(vervolg van pagina 3)Is the commission still 

great? 
Dit keer wil ik een Engelstalig boek onder 
uw aandacht brengen, geschreven door de 
directeur van Pioneers USA, Steve Ri-
chardson. Steve is de zoon van Don Ri-
chardson, bekend van het boek Vredeskind. 

“Is the commission still great” (is de grote 
opdracht nog steeds groot?) is de prikke-
lende titel van een boek dat afrekent met 
zeven mythes die het zicht op Gods red-
dingsplan voor de wereld vertroebelen. Ri-
chardson geeft heldere, bijbelse antwoor-
den op veel gehoorde beweringen, zoals:

- Westerse zending is verouderd
- Alles wat onze kerk doet is zending
- Zending is nu vooral short-term

Van harte aanbevolen. Te verkrijgen via 
het kantoor voor €10, exclusief verzend-
kosten.

Pioneers Nederland is onderdeel van Stichting 
Pioneers. Stichting Pioneers is de wettelijke 
identiteit van twee zendingskantoren: Pioneers 
Nederland en Pioneers Europa. Stichting Pioneers 
is verbonden met Pioneers Internationaal, een 
interkerkelijke geloofszending die wereldwijd het 
evangelie brenght aan de onbereikte volken. 
Pioneers Nederland heeft een bijzondere focus op 
de Arabische wereld. Stichting Pioneers is een 
ANBI instelling, lid van Missie Nederland en 
partnerorganisatie van No Choice.
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