
Landsgrenzen hebben de neiging 
onderscheid te maken tussen mensen. 
Sommige mensen kunnen ze met gemak 
passeren, op vakantie naar een ver oord, 
terwijl anderen er alleen maar van kunnen 
dromen om de op de grond getrokken 
strepen over te steken. Politieke grenzen 
doorsnijden gebieden en beperken 
bewoners in een wereld waar niet 

iedereen gelijk is. Deze ongelijkheid 
strookt niet met een bijbelse visie op 
Gods Koninkrijk.

Ons huidige systeem van landen en 
grenzen gaat terug naar de vorige eeuw 
als een poging om de wereld zo logisch 
mogelijk te organiseren. Een dergelijke 
ordening brengt de mensheid misschien 
samen in betekenisvolle politieke 
gemeenschappen van rechten, 
voorzieningen en bescherming, maar 
landsgrenzen hebben ook voor een 

verstrekkende scheiding gezorgd. Een 
schrijnend voorbeeld hiervan zijn de 
miljoenen ontheemde vluchtelingen die 
zich buiten de voor hen bestemde 
grenzen bevinden en geen enkel land hun 
‘thuis’ kunnen noemen. 

Winnaars en verliezers
Nederlanders behoren tot een 
bevoorrechte, welvarende minderheid. 
Laten we niet vergeten dat de 
meerderheid van de wereldbevolking 
gevangen zit in onvriendelijke staten. De 
benarde situatie van miljoenen mensen, 
van Afghanistan tot Noord-Korea, wordt 
makkelijk vergeten. Hoe kijken wij hier 
als christenen tegenaan? Hebben wij het 
idee dat God wil dat bepaalde mensen in 
bepaalde geografische gebieden moeten 
blijven, dat kerken zich moeten beperken 
tot bepaalde bevolkingsgroepen of dat 
bepaalde bevolkingsgroepen een 
speciale rol spelen in Gods heilsplan?

Het Koninkrijk van God overstijgt 
landsgrenzen en wordt niet gehinderd 
door enige vorm van politieke 
territoriumdrang. Het Evangelie is een 
universele verklaring dat hemels 
burgerschap het wint van alle aardse 
relaties. Een bijbelse visie op de wereld 

NEDerland

+31 6 39 460 237

Pioneers Nederland
Postbus 57, 1619 ZH Andijk

info@pioneersnederland.org

pioneersnederland.org

NIEUWS

N
U

M
M

E
R

 #
 2

6
2

  
  

| 
  

 D
E

C
E

M
B

E
R

 2
0

2
3

En Zijn koninkrijk  
kent geen grens

En haar heerlijkheid  
kent geen eind,

Nu de majesteit en luister

Van de Vredevorst 
verschijnt,

Hij zal Koning zijn.

Hij zal Heerser zijn

En regeren met macht

En in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid 
verschijnt.

Bestuur en staf  
van Pioneers 

Nederland wensen u 
fijne kerstdagen en 

een gezegend 2024!
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Het Evangelie is een  
universele verklaring dat 

hemels burgerschap het wint 
van alle aardse relaties. 

En Zijn koninkrijk 

kent geen grens …
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Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de oorlog in Gaza nog in 
volle gang. Onze werkers in de omringende landen worden dagelijks 
geconfronteerd met de emoties die deze oorlog met zich meebrengt 
en de lastige vragen die ze moeten beantwoorden. Een van onze 
werkers schreef het volgende:

De pijn en de haat is merkbaar. Ik vraag om wijsheid voor onze 
gesprekken. Mijn vrienden zien deze actie op een totaal andere manier 
dan hoe wij dat zien. Deze generatie draagt de haat van jaren in zich 
mee. Ze groeien ermee op. Het is deel van hun zijn. Zelfs kleine kinderen 
weten wie hun vijand is.

Ik ervaar veel emotie en spanning. Het conflict is zo groot. In combinatie 
met het horen en zien van nieuws en emoties van lokale vriendinnen, 
voel ik mij machteloos. Ik wil geen partij trekken en ik kan het ook 
helemaal niet. 

Ik leef te midden van een conflict waarvan ik nooit gedacht had dat het 
mij zo zou raken. Wat doe je als je vriendin in tranen is over wat haar volk 
overkomt? Als verhalen die ze zo vaak van haar grootouders heeft 
gehoord opnieuw werkelijkheid dreigen te worden? Als ze zich afvraagt 
waarom het Westen alleen maar één kant wil zien. 

Wilt u bidden dat onze zendingswerkers de derde weg mogen laten 
zien, in woord en werk: de weg van Jezus die verzoening bracht en 
de scheidsmuur heeft weggebroken tussen Jood en niet-Jood.
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UIT HET 
HART

Als iemand dient, dan als iemand die dient 
uit kracht die God schenkt; zodat God in 
alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. 
(1 Petrus 4:11)

Een onmogelijke 
opdracht
Na een intensieve training van drie jaar, 
vlak voor zijn hemelvaart, zond Jezus zijn 
discipelen de wereld in om het Goede 
Nieuws te brengen onder alle volken. Zij 
hadden al mogen oefenen. Tijdens hun 
‘stageperiode’ zond Hij hen als schapen te 
midden van de wolven (Mat.10:16). Ga er 
maar aan staan. De uitdaging klinkt niet 
aanlokkelijk. Menselijk gesproken lijkt de 
opdracht zelfs bij voorbaat al gedoemd 
tot mislukking. 

Dit is zo herkenbaar in zendingswerk. We 
hebben te maken met een tegenstander 
die de wereld in zijn greep houdt en zijn 
prooi niet graag loslaat. Zonder God staan 
we volkomen machteloos. Maar heeft Hij 
het in feite ook niet zo gewild? Niemand 

kan tot Mij 
komen, tenzij 
de Vader, die 
Mij gezonden 
heeft, hem 
trekke, zei Je-
zus (Joh. 
6:44). Alleen 
de Geest van 

God kan harten en ogen openen. Alleen 
Gods Geest kan geestelijk dode mensen 
tot eeuwig leven wekken. 

Maakt alle volken tot mijn discipelen – dat 
kan alleen in de afhankelijkheid die Petrus 
hierboven zo mooi beschrijft: dienen uit 
de kracht die God schenkt, zodat God in 
alles verheerlijkt wordt. Het gaat niet 
allereerst om aantallen. Het gaat om de 
eer van onze Zender. Hem willen we eren 
in onze dienst aan Hem - ook in 2024.

Jaap Oosterhuis
Directeur Pioneers Nederland

Gaza conflict

Het gaat niet 
allereerst om 

aantallen. Het 
gaat om de eer 

van onze Zender.



Ik ontmoette Ibra op de tweede dag na mijn aankomst. Hij zat 
tegenover me en vertelde me zijn verhaal. Zijn vader heeft een 
vooraanstaande positie in een radicale moslimgroepering in de 
stad. Hij wilde zijn zoon naar de IS in Syrië sturen zodat hij uiteindelijk 
in zijn voetsporen zou treden. Maar toen kreeg Ibra ‘s nachts een 
visioen van Jezus. Sindsdien is zijn leven niets dan moeilijkheden 
geweest. Hij is geslagen en tot smet verklaard van zijn familie. Een 
imam kwam om de kwade djinn van het Christendom uit te drijven. 
Na deze ‘behandeling’ moest hij drie dagen opgenomen worden in 
het ziekenhuis. Zijn vader liet hem niet meer toe in huis en hij bracht 
vele nachten buiten door. Ondanks alles kon hij blijven werken en 
studeren. De grootste klap kwam echter toen de vrouw van wie hij 
hield en met wie hij zou trouwen hem verliet omdat hij nu Jezus 
wilde volgen. 

De druk neemt gestaag toe – nu ook met 
doodsbedreigingen. Hij hoeft Jezus maar 
de rug toe te keren en alle vervolging 
stopt. Op een avond zaten we hier in mijn 
flat. Hij was bang en voelde een zware 
last in zijn ziel. Maar nadat we samen 
gezongen en gebeden hadden keerde de 
vrede terug en zei hij: “Mijn lichaam en alles is gebroken, maar mijn 
hart is in orde omdat ik Jezus heb”. Op paasochtend [9 april 2023] 
hebben we hem stiekem gedoopt en vierden daarna de maaltijd. We 
zongen het lied: “Ik heb besloten Jezus te volgen”. Het zijn indrukken 
die ik nooit zal vergeten.

(overgenomen uit de nieuwsbrief van een van onze werkers in het Midden 
Oosten)

(vervolg van pagina 1)

Ibra’s verhaal

moet veel verder reiken dan een studie van 
bevolkingsgroepen en gebieden. 

Afbraak en opbouw
De Bijbel laat Gods verlangen zien om 
muren tussen mensen af te breken. De 
werken en woorden van onze Here Jezus 
Christus en het krachtige getuigenis van 
de eerste gemeente zijn hier een levend 
bewijs van. Het bijbelboek Handelingen 
illustreert hoe de Heilige Geest menselijke 
verdeeldheid teniet doet door een nieuw 
Lichaam van gelovigen waarvan Jezus het 
Hoofd is. De voorbeelden zijn veelzeggend, 
zoals de verklaring van Petrus tijdens het 
eerste concilie in Jeruzalem: ‘Hij heeft geen 
onderscheid gemaakt tussen ons [Joden] en 
hen [heidenen], en heeft hun hart door het 
geloof gereinigd zoals blijkt uit het feit dat de 
Geest aan hen allen werd gegeven’ (15:9).

Laten we kritisch kijken naar door mensen 
gemaakte grenzen en benoemen voor wat 
ze zijn: ongeestelijk. Wereldwijd worden 
barrières opgeworpen maar gelukkig zijn 
er ook nieuwe mogelijkheden om mensen 
wereldwijd te bereiken, zoals door het 
samenwerken in multiculturele teams. Zo 
kunnen we hoopvol vooruitzien naar een 
tijd waar geen menselijke verdeeldheid 
meer zal heersen, als “de eerste dingen 
voorbij zijn gegaan” (Openbaring 21:4).

Dit artikel is in bewerkte vorm overgenomen 
van een artikel geschreven door Brent Hamoud, 
docent aan het Arabische Baptisten Theolo-
gisch Seminarie in Beiroet, Libanon. 
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Mijn lichaam en 
alles is gebroken, 
maar mijn hart is 
in orde omdat ik 

Jezus heb.
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Welkom bij 
Pioneers! 
In de vorig nieuwsbrief hebben we 
een dringende oproep gedaan voor 
een nieuwe financiële administra-
teur. We zijn God dankbaar dat Hij 
ons gebed heeft beantwoord in de 
persoon van Anne-Marie. Zij stelt 
zich hier voor. 

Hallo allemaal! Ik ben Anne-Marie van den Nieuwendijk, 46 jaar, 
woonachting op het mooie ‘eiland’ Goeree Overflakkee.

Eind 2010 ben ik tot geloof gekomen. In de zomer van 2013 
kwam ik in aanraking met zendingswerk en besloot ik om een 
discipelschap training school te volgen bij Jeugd met een 
Opdracht (JMEO) in Heerde. 

Een jaar later heb ik een bijbelschool gedaan, ook bij JMEO, maar 
dan in Kaapstad. In 2016 sloot ik mij aan bij het team van dezelfde 
bijbelschool als begeleider.

Begin van dit jaar kwam ik terug in Nederland. Niet wetende wat 
te gaan doen, leidde de Heer elke stap. Iemand maakte mij 
attent op de vacature voor financieel medewerk(st)er van 
Stichting Pioneers, waarop ik heb gereageerd. Wel een beetje 
spannend, want het is toch al even geleden dat ik een financiële 
administratie heb verzorgd, maar ik heb er heel veel zin in. 

Gelukkig is Lizette nog beschikbaar om mij in te werken. 

Het feit dat ik op deze manier verbonden ben met zendingswerk 
maakt het werk nog mooier. 

Anne-Marie van den Nieuwendijk

Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A
KvK nr: 41150377
RSIN: 0073.99.716

Pioneers Nederland is onderdeel van Stichting 
Pioneers. Stichting Pioneers is de wettelijke 
identiteit van twee zendingskantoren: Pioneers 
Nederland en Pioneers Europa. Stichting Pioneers 
is verbonden met Pioneers Internationaal, een 
interkerkelijke geloofszending die wereldwijd het 
evangelie brenght aan de onbereikte volken. 
Pioneers Nederland heeft een bijzondere focus op 
de Arabische wereld. Stichting Pioneers is een 
ANBI instelling, lid van Missie Nederland en 
partnerorganisatie van No Choice.

Afscheid van Pioneers 
Mensen maken allerlei plannen. Maar wat de 
Heer van plan is, gebeurt. — Spreuken 19:21 (BB)

Ruim 20 jaar geleden leidde God mij op een 
wonderlijke manier naar de AWZ (nu Pio-
neers). Vanwege ME was ik volledig afge-
keurd in de WAO. Ik begon met 8 uur per 
week en door de jaren heen is dit opge-
bouwd naar 23 uur. Ik had dit graag willen 
blijven doen tot mijn pensioen, maar dat 
bleek niet God’s plan te zijn. De ME haalde 
mij weer in en ik ben weer terug afgekeurd 
in de WAO. Toch ben ik erg dankbaar voor 
de 20 jaar die God mij bij Pioneers heeft ge-
geven. Ik heb het werk met zoveel liefde ge-
daan en er ontzettend van genoten. Het 
was een eer voor mij om de zendelingen 
wereldwijd te mogen dienen en om samen 
te werken met de collega’s van kantoren in 
andere landen en werelddelen. Afscheid ne-
men doet pijn. God’s plan voor dit werk gaat 
nu verder met Anne-Marie, mijn opvolgster. 
Dat ik duidelijk zie hoe God ook haar naar 
Pioneers heeft geleid, maakt het voor mij 
veel gemakkelijker om het los te kunnen la-
ten. Wat God doet is goed, altijd! Hij weet 
wat goed is, voor mij, voor Anne-Marie en 
voor Pioneers. Aan Hem alle dank en eer! 

Verbonden in onze Heer en Heiland,

Lizette Hortensius 

We willen allen die achter het werk van Pioneers staan, 
hetzij in gebed, hetzij financieel, hartelijk danken voor de 
ondersteuning die we in het afgelopen jaar mochten ont-
vangen. Dankzij uw hulp kunnen wij het werk van onze 
zendingswerkers in de Arabische wereld en daarbuiten 
blijven ondersteunen. Gelukkig kunnen wij de overhead-
kosten beperkt houden omdat het kantoorpersoneel van-
uit huis werkt. Mogen wij komend jaar ook weer op uw 
steun rekenen? Een eventuele gift kunt u overmaken via 
een bankoverschrijving. U kunt ook de QR hiernaast 
scannen of er op klikken. Alvast hartelijk dank!

http://www.pioneersnederland.org
http://www.pioneersnederland.org
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ith4szToeIyXNOjcMFTxxEqllWMkygPJ

