
DOOR JAAP OOSTERHUIS
Vorige maand maakte ik met zes andere 
mensen een visiereis door Jordanië. We 
hebben zendingswerkers en projecten 
bezocht en werden bemoedigd om te 
zien hoe Gods Koninkrijk baan breekt in 
dit land. 

We bezochten onder andere het Annoor 
Sanatorium in Mafraq, dicht onder de 
Syrische grens. Dit ziekenhuis is 70 jaar 
geleden opgericht door twee dappere 
zusters met als doel betere gezond-
heidszorg onder de Bedoeïenen bevol-
king. In die tijd kwamen longziekten zo-
als TBC veel voor. Tijdens de rondleiding 
werd ik getroffen door de tekst hiernaast 
die (in het Engels) aan de muur hing in 
de ontvangstruimte. Het bleek de tekst 
te zijn die deze twee zusters had geïn-
spireerd om als jonge, ongehuwde vrou-
wen een christelijk ziekenhuis te starten 
in een moslim mannenwereld. Eén van 
hen leeft nog. Ze heet Aileen en is inmid-
dels 93 jaar oud. Onlangs heeft Aileen 
van koning Abdoellah van Jordanië een 
erepenning ontvangen voor 50 jaar ver-
dienste als verpleegster. Vanaf de op-
richting van het ziekenhuis hebben de 
dames duidelijk gemaakt dat ze niet al-
leen voor de lichamelijke maar ook voor 
de geestelijke nood van hun patiënten 
wilden zorgen. Nog steeds wordt er in 

dit ziekenhuis vrijmoedig het evangelie 
gedeeld en gebeden met de patiënten. 
Wat als deze twee jonge vrouwen alleen 
op de wind hadden gelet en niet op de 
roepstem van Koning Jezus? 

In diezelfde plaats zijn vrijwilligers van de 
CAMA gemeente actief betrokken bij 
huisbezoeken aan gezinnen van Syri-
sche vluchtelingen. Er worden maande-
lijkse honderden vluchtelingen bezocht 
en het evangelie wordt vrijmoedig ge-
deeld. Omdat de vluchtelingen niet meer 
onder druk staan van familie en clan is er 
veel openheid voor het evangelie. Wij 
mochten mee op huisbezoek en één be-
zoek heeft me diep geraakt. Een moeder 
was lopend met haar 35-jarige zoon de 
grens over gevlucht. Haar zoon is geeste-
lijk en lichamelijk zwaar gehandicapt en 
moest gedragen worden. Nu ligt hij de 
hele dag op bed en stoot slechts onver-
staanbare klanken uit. Ik mocht voor 
hem bidden. Onze wegen mocht even 
kruisen. Hoe zou God mijn gebed verho-
ren, vraag ik me af.

In het zuiden van het land hebben we Mo 
ontmoet. Onder het genot van een Jor-
daanse maaltijd in de stad vertelde Mo 
zijn getuigenis. Zijn ouders zijn streng 
moslim en zijn in 1967 gevlucht uit He-
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Prediker 11:4-6 
“Wie op de wind blijft 
letten, zal niet zaaien. Wie 
naar de wolken blijft kijken, 
zal niet oogsten. Evenmin 
als u weet wat de richting 
van de wind is, of hoe het 
gaat met de beenderen in 
de buik van een zwangere 
vrouw, evenmin kent u het 
werk van God, die alles 
maakt. Zaai uw zaad in de 
morgen en trek uw hand in 
de avond niet terug. U weet 
immers niet of dit zal 
slagen of dat, of dat het 
allebei goed zal zijn.”
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DOOR MARTIN, REGIONAAL LEIDER PIONEERS VOOR 
NOORD EUROPA
Er wordt geschat dat de EU minstens 1 miljoen migranten per jaar 
nodig heeft om de sociale stelsels en arbeidsmarkten in stand te 
houden. Gezien deze grote behoefte aan arbeidskrachten geven 
Europese regeringen steeds meer permanente werkvisa af aan mi-
granten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De wereld komt naar 
Europa! Hoewel veel aandacht uitgaat naar het groeiend aantal 
moslims in Europa, blijkt uit de meeste onderzoeken dat tot 40% 
van de migranten naar Europa een christelijke achtergrond heeft.

Deze migratie creëert ongekende mogelijkheden voor werving van 
zendingswerkers op ons continent. Normaal gesproken moeten 
zendingsorganisaties hard werken om gelovigen aan te moedigen 
naar een ander deel van de wereld te verhuizen. Dat geldt echter 
niet voor gelovigen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika die momen-
teel in grote getale naar Europa verhuizen! Ze verhuizen om te wer-
ken of te studeren maar daarnaast willen velen van hen een getui-
ge van Jezus zijn onder geseculariseerde Europeanen.

Binnen Pioneers vragen we ons af wat wij als zendingsorganisatie 
voor hen kunnen betekenen. Want hoewel deze migranten een 
groot potentieel in zich dragen voor de evangelisatie van Europa, 
worden ze geconfronteerd met dezelfde uitdagingen waar zende-
lingen altijd mee te maken hebben gehad. Hoe gedij je in een vreem-
de en geestelijk vijandige omgeving? Ben je voldoende toegerust voor 
een vruchtbare bediening in een cross-culturele context? Veel van 
deze migranten raken snel ontmoedigd door de geestelijke onver-
schilligheid in Europa en beginnen ofwel hun eigen geestelijke vita-
liteit te verliezen, of zoeken het gemak van een migrantenkerk die 
overeenkomt met hun eigen culturele achtergrond. De laatste optie 
is natuurlijk beter dan de eerste, maar een verblijf in hun eigen kerk 
is meestal geen goede voorbereiding op het maken van discipelen 
over culturele grenzen heen.

Hoe kunnen Pioneers en andere gelijkgestemde organisaties deze 
christen-migranten helpen in het volbrengen van de Grote Opdracht? 
Ten eerste hebben we kantoren in een aantal Aziatische, Afrikaanse 
en Latijns-Amerikaanse landen. Deze kantoren zijn de aangewezen 
plekken om migranten te trainen voordat ze naar Europa vertrekken, 
zodat ze beter voorbereid zijn op de realiteit van het leven en dienen 
in Europa. Verder kunnen we christen-migranten helpen om naar 
strategische stadswijken te verhuizen en zendingsgezinde kerken 
te vinden om mee samen te werken. Tenslotte kunnen we hen on-
dersteunen en helpen om op koers te blijven in het maken van disci-
pelen onder de ‘geseculariseerde stammen’ van Europa.

UIT HET 
HART

De Grote Opdracht – 
prioriteit!
Waarom zouden we nog mensen uitstu-
ren over de hele wereld? Is er dan niet veel 
nood in Nederland? Moet dát niet onze 
prioriteit zijn?

Soortgelijke vragen werden 40 jaar gele-
den al gesteld toen wij naar West Afrika 
vertrokken. En ze worden nog steeds ge-
steld. Er zijn gemeenten die de visie voor 
de wereld verliezen en geen werkers willen 
uitzenden omdat hun visie zich beperkt tot 
het bereiken van de directe omgeving.

Jammer! In Handelingen 1:7 zegt Jezus 
tegen Zijn volgelingen dat ze Zijn getui-
gen zullen zijn “te Jeruzalem en in geheel 
Judea en Samaria en tot het uiterste der 
aarde”. Dichtbij én ver weg, overal geldt 
de Grote Opdracht, toen aan Zijn discipe-
len én nu aan Zijn gemeente! Het is niet 
of…of maar én…én. Wat een voorrecht is 
het dat er nog steeds mensen zijn die 
zich geroepen weten om uit te gaan. Wat 
een zegen is het voor een gemeente als 
hun werk verder mag reiken dan de direc-
te omgeving. Mijn bezoek aan Jordanië, 
waarvan u elders in deze nieuwsbrief 
kunt lezen, heeft mij er opnieuw van 
overtuigd dat de zendingsopdracht nog 
steeds de hoogste prioriteit heeft voor 
de gemeente van Jezus Christus.

Gelukkig vergeet God Nederland niet. Hij 
stuurt werkers van elders naar ons toe. 
Daarvan kunt u ook lezen in deze nieuws-
brief. 

Jaap Oosterhuis
Directeur Pioneers Nederland

Grote kansen voor Europa
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Het is 1996, zes jaar na de val van het strenge communisme dat 
elke religie uitroeide. In een afgelegen stadje in Albanië is een 
klein kerkje ontstaan. Vooral kinderen komen naar het vervallen 
winkelpand dat als kerkzaaltje dient. Eén van die kinderen is Saj-
mir. Zijn kleren zijn gescheurd, zijn schoenen vol gaten. Af en toe 
steelt hij om iets te eten te hebben. Hij komt uit een zigeunerfa-
milie en met zijn ouders en zes broers woont hij in een piepklein 
flatje met twee kamers.

Het is 2023. In andere kleine stad is zes jaar geleden een kerk 
ontstaan. Vooral zigeuners uit de arme wijk komen naar de kerk. 
Ze horen over Jezus maar krijgen ook hulp. Zo staat in de middag 
het gebouw open voor huiswerkbegeleiding. Arme kinderen met 
een leerachterstand krijgen hulp bij hun huiswerk. Ik mag ze daar-
bij helpen. Op een middag komt er een meisje. Haar kleren zijn 

gescheurd, haar schoenen zitten vol 
gaten. Ze kan moeilijk leren. Omdat 
ze zigeuner is krijgt ze nauwelijks 
aandacht van de juf. Ik help haar een 
hele middag om de letter ‘b’ te leren 
schrijven. Naast begeleiding krijgen 
de kinderen schoolspullen, voedsel 
en vooral aandacht van de veelal 
jonge gemeenteleden. En oh ja, de 
voorganger van de kerk heet Sajmir.

Vorige maand is Lois vertrokken naar Lushnje in Albanië om voor 
twee jaar te helpen bij het kinderwerk in de kerk van Sajmir. Vanwege 
Lois’ Albanese moeder is ze tweetalig opgegroeid.

(vervolg van pagina 1)

Sajmir

bron. Mo had het niet meer zo met de is-
lam en ging op zoek naar de waarheid. Op 
een nacht kreeg hij een droom waarin ie-
mand hem zei: Volg mij. Dit herhaalde zich 
meerdere keren. Een vriend van hem legde 
uit dat dit de woorden van Jezus waren. 
Mo leert nu wat het betekent een volgeling 
van Jezus te zijn. Vergeven is een moeilijk 
punt voor hem. Hoe kan je hen vergeven 
die het land en huis van je familie hebben 
afgenomen? We lieten hem het hoofdstuk 
van de liefde lezen, 1 Korintiërs 13. Het 
was helemaal nieuw voor hem. 

De hoofdstad Amman is een metropool. 
We waren blij dat we zonder brokken ons 
doel bereikten.Op de tweede verdieping 
van een kantoorgebouw werden we op 
Jordaanse wijze gastvrij ontvangen door 
onze gastheer die ons tijdens de maaltijd 
vertelde over een project met de raadsel-
achtige naam 3DP4ME. Er zijn in Jordanië 

en Syrië veel kinderen met gehoorproble-
men en gehoorschade, onder andere van-
wege de bombardementen in Syrië. Het 
project 3DP4ME maakt met behulp van 
een scanner en een 3D printer gehoorap-
paraten op maat. Voor de kinderen gaat er 
een nieuwe wereld open en voor onze Jor-
daanse collega gaan er deuren open van 
huizen en harten waar ze anders niet naar 
binnen kwamen. Met een nog grotere 3D 
printer hopen ze binnenkort protheses te 
maken voor slachtoffers van het geweld 
in Gaza.  

We besloten onze reis met een prachtig 
uitzicht vanaf de berg Nebo over het be-
loofde land, net als Mozes ongeveer 3200 
jaar geleden. Voor hem was het een af-
scheid van een 40-jarige bediening. Voor 
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“Zingt voor de HEER, prijst Zijn Naam. 
Boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Vertelt 
onder de volken Zijn heerlijkheid, onder alle 

natiën Zijn wonderen.” – Psalm 96:2-3
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ons was het een afscheid van 
een indrukwekkende reis door 
een land waar veel mogelijk-
heden zijn voor het evangelie. 

Volgend jaar hoop ik weer een 
visiereis naar Jordanië te orga-
niseren. Als je interesse hebt 
om mee te gaan hoor ik het 
graag! Mail naar  
jaap@pioneersnederland.org 
of bel 06-39 460 237

Over de foto’s: uitzicht vanaf de 
Nebo over het Beloofde Land, 
met een grote bronzen slang 
op de voorgrond. Op de sokkel 
staat de toepassing die Jezus 
maakte, duidelijk leesbaar in 
het Engels en Arabisch.
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Pioneers Nederland is onderdeel van Stichting Pi-
oneers. Stichting Pioneers is de wettelijke identi-
teit van twee zendingskantoren: Pioneers Neder-
land en Pioneers Europa. Stichting Pioneers is 
verbonden met Pioneers Internationaal, een inter-
kerkelijke geloofszending die wereldwijd het evan-
gelie brengt aan de onbereikte volken. Pioneers 
Nederland heeft een bijzondere focus op de Ara-
bische wereld. Stichting Pioneers is een ANBI in-
stelling, lid van Missie Nederland en partnerorga-
nisatie van No Choice.

Vorige maand had ik het genoegen een 
fijn Egyptisch echtpaar te ontmoeten, dat 
in veel opzichten het potentieel van de 
nieuwe golf zendelingen voor Europa beli-
chaamt. Ze wonen in een Duitse stad met 
een aanzienlijke moslimbevolking. Hun 
verblijfsvergunning is gebaseerd op het 
visum en het inkomen van de man, die als 
kinderarts in het plaatselijke ziekenhuis 
werkt. Ze hebben een diepe passie voor 
zending en doen allerlei interculturele 
zendingsactiviteiten in samenwerking 
met de lokale kerk. Ze hopen dat meer 
Egyptische gelovigen naar Duitsland ko-
men, zodat er meer Arabisch sprekende 
moslims worden bereikt.

Bidt u met ons mee?
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We willen u die achter het werk van Pioneers staan, hetzij 
in gebed, hetzij financieel, hartelijk danken voor uw on-
dersteuning. Dankzij uw hulp kunnen wij het werk van 
onze zendingswerkers in de Arabische wereld en daar-
buiten blijven ondersteunen. Voor een eenmalige donatie 
via Ideal kun u de QR code hiernaast scannen of er op 
klikken als u deze nieuwsbrief digitaal ontvangt. Alvast 
hartelijk dank!
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